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28 augustus 2085

Programma wajaar 2025
Maria, Onze Lieve Vrouw Heilige Titus
van de berg Karmel Brandsma

Beste mensen,

Van harte hopen wij dat u op goede en mooie wijze de afgelopen zomer bent doorgekomen. Met deze
Karmel berichten van onze regio geven wij aan welke activiteiten door ons dit najaar georganiseerd gaan
worden. Het staat eenieder vrij zich daarvoor aan te melden. Ook kunt u derden uitnodigen om aan onze
bijeenkomsten deel te nemen. Dat gaat eenvoudig door u aan te melden bij de begeleider die bij de
activiteit staat aangegeven. Wij wensen u bij deelname een zinvol samenzijn toe.

Met vriendelijke groet, mede namens de voorbereidingsgroep,

Herman van Bemmelen

Wij zijn niet geroepen om in het openbaar levend grootse, opvallende en druk
besproken dingen te doen. Dat zou tegen de eenvoud zijn, zoals wij die bedoelen
te praktiseren. Maar het is wel onze plicht, de gewone dingen op grootse wijze te
doen, dat is met een zuivere intentie en de inzet van heel onze persoonlijkheid.
Wij verlangen niet vooraan te staan en toegejuicht te worden vanwege prestaties,
waartegen de mensen van de wereld plegen op te zien. Wij wensen alleen maar
op te vallen door onze eenvoud en oprechtheid.

Titus Brandsma, 1939
Mystiek leven een bloemlezing, spiritualiteit, blz. 38.

o U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u voorheen aan een of meer van de
“é,:y activiteiten van de Karmel in de regio Aalsmeer Amstelveen heeft deelgenomen.
e Als u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, stuur dan een mail naar
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(A

Karmelaaamba@gmail.com

Dit mailadres kunt u ook gebruiken voor uw mededelingen, opmerkingen en
vragen. Indien gewenst kunt u bellen naar 0297-565888.


mailto:Karmelaaamba@gmail.com

Raakpunt

Centrum voor Spiritualiteit

Amstelveen - Aalsmeer
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Taizéviering in de Karmel

Talzd
nvondgébéd

Tijd

De vieringen van broeders van Taizé in Frankrijk zijn een begrip.
Zoals ook gebruikelijk in de oecumenische broederschap van Taizé, zullen wij
eenvoudige liederen, gebed, Bijbeltekst en stilte elkaar afwisselen.

Karmel Aalsmeer, Zwarteweg 36, heeft een kleine kapel in huis. Zij stelt deze
kapel open om met elkaar een meditatieve viering te houden. Daarna is er
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Aardig misschien om eens mee te vieren!
Weet u welkom.

20:00 uur

Datum (vrijdag) 2025 26 september 31 oktober 28 november 19 december

Plaats

Begeleiding en
aanmelden bij

Regellezen

Gekalligrafeerde
Karmelregel
door Arie Trum

Zwarteweg 36, 1431 VM Aalsmeer

w.ernst@karmel.nl
06-12 90 24 44

Wim Ernst o.carm. Vrijwillige bijdrage

De regel van de Karmel.

De Karmelregel is 1000 jaar geleden als leefregel gegeven aan kluizenaars op de berg
Karmel. Zij vroegen aan patriarch Albertus van Jeruzalem om een eigen religieuze
leefwijze. Hiermee vroegen zij om van individueel levende eremieten een gemeenschap
te mogen worden. Een gemeenschap van broeders, en later ook zusters, van Onze Lieve
Vrouw van de berg Karmel. Albertus schrijft hun als het ware een brief om daarmee de
religieuze weg die ze hadden gevonden te bevestigen en bestendigen.

Het spanningsveld tussen individu en gemeenschap was natuurlijk in de cultuur van
1000 jaar geleden iets anders dan nu. Toch blijkt dat gegeven door de eeuwen heen voor
vrouwen en mannen die binnen hun eigen levensstaat karmelitaans willen leven,
uitnodigend te zijn geweest. Ook nu is de Karmelregel een leidraad, een leefvorm voor
mensen overal ter wereld: voor kloosterlingen en mensen ‘in de wereld’.

Het is een korte Regel. Er zit ruimte in, niet alles ligt vast, niet alles is geregeld. Wat Albertus de broeders
geeft als model moet ‘voegen’ in de omstandigheden, rekening houden met mogelijkheden en beperkingen.
Zo wijst deze milde Regel ons een weg. Een weg die ons leert om ons leven te gaan in het voetspoor van

Jezus Christus. De Regel leert ons zien dat Christus in ons levend aanwezig is. Steeds meer mogen onze oren

en ogen worden geopend, opdat wij - hem volgend - steeds meer op hem zullen gaan lijken.

Zo eens in de 6 weken komen we samen met een groepje om de Regel van de Karmel te lezen en te
bespreken. Daarbij is er ruimte om te spreken en te luisteren. En om echt gehoord te worden. Zo hopen wij te
groeien in ons (gelovig) mens-zijn.

Omdat het een persoonlijk gesprek is, vragen we of je, als je geinteresseerd bent, contact wil leggen voor een

kennismaking met:
Begeleiding
Plaats

Elise Vorstermans elisevorstermans@gmail.com @ 06 21 28 81 92

Kerk van de H. Titus Brandsma,
Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen, Tuinkamer


mailto:w.ernst@karmel.nl
mailto:elisevorstermans@gmail.com

55+ “met nieuwe ogen zien” 2025

—

Een serie bijeenkomsten die ons helpen om anders te kijken naar zaken in kerk en
samenleving, over hopen en geloven. Over de wereld van vandaag.

We treffen elkaar over een goed onderwerp.

Thema: Op weg naar een kerk die luistert en liefheeft. 2 oktober 2025

Paus Leo XIV heeft in de eerste 10 dagen van zijn pontificaat frisse en inspirerende woorden
gesproken over hoe het kerkelijk leven in onze tijd vernieuwd kan worden. In navolging van zijn
voorganger paus Franciscus roept hij op tot een Kerk die gastvrij, missionair en betrokken is.

Inleider: Broeder Thijs Ketelaars abt van de Benedictijnse Adelbert-abdij te Egmond Binnen. Broeder
Thijs is gekozen in 2020 tot 44ste abt van Egmond. Hij werd in Roermond geboren.in 1947. Na een
oriéntatie bij diverse kloosters trad hij op 19-jarige leeftijd in bij de Benedictijnen in Egmond-Binnen.
Daar heeft hij in 1971 zijn eeuwige gelofte afgelegd. In 1987 werd hij tot priester gewijd. Hij studeerde theologie
in Amsterdam en in de abdij. Als lid van het generaal kapittel van de Congregatie van de Annunciatie
bezocht Ketelaars geaffilieerde kloosters in het buitenland, met name in Zweden en Brazilié.

Broeder Thijs is een goede verteller. Met kennis en inspiratie. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om
ook met elkaar te spreken over de grote problemen van onze tijd. Een ochtend nadenken over de rijke
inhoud van dit thema.

Thema: De Katholieke Kerk viert dit jaar een jubeljaar. Met als thema "Pelgrims van Hoop’.
6 november 2025

Elke 25 jaar wordt er in de Katholieke Kerk een zogeheten Jubeljaar of Heilig Jaar gehouden. Dit is een oude
traditie om schoon schip te maken en met nieuwe energie de tockomst tegemoet te gaan.

Dagelijks horen mensen om zich heen veel negatieve en sombere verhalen over oorlogen, vluchtelingen, allerhande
crises, dichtbij en veraf. Je zou er moedeloos van worden. Misschien denk je wel als ouder wordende mens: ach.
Het zal mijn tijd wel uitdienen. En wat kan ik er aan doen? Mag je zo denken? Maar er gebeuren in de maat-
schappij ook veel goede en mooie dingen. Als....je er oog en oor voor wilt hebben. Door wie? Door jong en
oud, want zei paus Franciscus: Er is geen pensioenleeftijd voor het werk van de verkondiging in woord en daad
van het evangelie.

Daarom richt de Rooms-Katholieke Kerk dit jaar de schijnwerpers op plekken van hoop, op hoopvolle
gebeurtenissen en op mensen die hoop uitstralen.

We zijn dus pelgrims, die samen hoopvol op weg zijn, want hoop is de zuurstof om te leven. Dus hoop doet leven!
Inleider: Ko Schuurmans, Drs. Ko Schuurmans is gepensioneerd pastor. Hij studeerde sociografie en theologie.
Hij werkte in het voortgezet onderwijs en in het basispastoraat en was stafimedewerker liturgie en directeur van het
diocesaan pastoraal centrum van het Bisdom van Haarlem — Amsterdam. Veelvuldig gaat hij voor in vieringen.
Een ochtend nadenken over de rijke inhoud van dit actueel en boeiend onderwerp. Met zijn kennis en ervaring
zal hij ons informeren.

Namens werkgroep 55+
Br. Wim Ernst, Hettie Pecht — v.d. Meer en Annie Marien — v.d. Broek

Tijd 10:15 tot 11:30 uur

Datum, donderdag 2 oktober 2025 6 november 2025

Plaats Parochiecentrum, Stommeerweg 13 (ingang Gerberastraat), 1431 ES Aalsmeer.
Begeleiding Wim Ernst o.carm. Bijdrage €2,00
Aanmelden bij Wim Ernst o.carm. w.ernst@karmel.nl  06-12 90 24 44

Wilt een bijeenkomst bijwonen en heeft u geen vervoer? Neem dan contact met ons op tel. 0297-345683.

Als umee wilt doen om iemand bij u in de buurt op te halen horen we dat graag. Alvast Dank!


mailto:w.ernst@karmel.nl

Gespreksgroep Karmel Aalsmeer

I%. o
i de bijbel Wr vrome praat] '

Deze Karmelactiviteit heeft Loek Seeboldt destijds opgezet. Helaas is
Loek op 30 september 2024 overleden. Hij heeft aangegeven het fijn te
vinden, als deze groep door zou gaan. In Aalsmeer willen wij hier gevolg
aan geven.

We gaan elke maand een hoofdstuk lezen uit het boek “ Het Lef om op te
staan”; de bijbel zonder vrome praatjes. Schrijver is Dirk van de Glind,
oud-docent Levensbeschouwelijke vorming en columnist van Volzin.

We lezen op bepaalde maandagen van 14.00 tot ca 15.30 uur en gaan met
elkaar in gesprek over wat we gelezen hebben.

Wilt u meer weten of wilt u zich opgeven, neem dan contact op met
Angela van Kessel, tel. 02978-340682

Dirk van de Glind, Het lef om op te staan
De Bijbel zonder vrome praatjes
ISBN 9789492421586 180 pagina's

Plaats Parochiecentrum, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer
Begeleiding en aanmelden bij  Angela van Kessel 0297-34 06 82
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(@) Achter de Karmel is het kwartaalblad voor vrienden
< van de Nederlandse Karmelprovincie.

de kunst van

het vieren
(pag.19)

Het is een aantrekkelijk blad dat de moeite van het
lezen waard is. Er is geen abonnementsgeld gekoppeld
aan het blad, maar één keer per jaar wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd.

U kunt zich op dit blad abonneren door een mailtje te
sturen naar het secretariaat: secretariaat@karmel.nl



mailto:secretariaat@karmel.nl

Film en Spiritualiteit

Datum

Plaats
Bijdrage
Aanmelden

Bij

In het najaar van 2025 gaan we weer op 3 zaterdagen van 13.00 tot ca. 16.00 uur
films draaien en nabespreken in de Titus Brandsma kerk, Westelijk Halfrond 1 in
Amstelveen. Kosten € 5,- per person per keer.

Past lives

Nora en Hae Sung, 2 diep verbonden jeugdvrienden, worden uit elkaar gerukt als
Nora’s familie vanuit Zuid Korea naar Canada emigreert. 12 Jaar later studeert
Nora in New York en hervinden de 2 elkaar via het internet. Ze fantaseren over
een wederzien, maar de afstand doet het contact verwateren. Nog eens 12 jaar later
is Nora inmiddels getrouwd en wordt ze tijdens een allesbepalende week herenigd
met haar jeugdliefde, als hij haar opzoekt in New York.

zaterdag 18 oktober 2025 Tijd 13:00-16:00 uur
Adam

In Casablanca is de zwangere, ongetrouwde Samia op zoek naar onderdak. Ook de
deur van Abla blijft in eerste instantie gesloten. Maar als weduwe en alleenstaande
moeder weet Abla hoe moeilijk het leven kan zijn en zij laat Samia toch binnen.
Ze vinden steun bij elkaar en Samia gaat helpen in Abla’s bakkerswinkeltje.
Samen bakken ze de heerlijkste Marokkaanse lekkernijen en tonen ze hun
veerkracht.

zaterdag 8 november 2025 Tijd 13:00-16:00 uur

Longing

Het leven van de 60 jarige Daniel staat compleet op z’'n kop wanneer de
kinderloze man hoort, dat hij niet alleen een zoon van 18 jaar had; maar dat de
jongen 1 week geleden is verongelukt. Ineens staat hij aan het graf van de zoon die
hij nooit gekend heeft. Om een beeld te vormen wie de jongen was, gaat hij
mensen opzoeken uit het leven van zijn zoon... vrienden, leraren, liefdes. Zo
ervaart Daniel voor het eerst in zijn leven het vaderschap. Hij begint zich te
identificeren met de jongen; trots op zijn capaciteiten, bedroefd door zijn
tekortkomingen, boos over het onrecht dat hem is aangedaan. Zo wordt de man
gedwongen ook zijn eigen levenskeuzes te evalueren.

zaterdag 6 december 2025 Tijd 13:00-16:00 uur

Kerk van de H. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen,
€ 5,00 per persoon per keer.

Uiterlijk een week tevoren

Angela en Hans van Kessel h.en.a.vankessel@outlook.com  0297-34 06 82

Vervoersproblemen kunnen we oplossen.


mailto:h.en.a.vankessel@outlook.com

Agenda

Overzicht van de activiteiten van de Karmel Aalsmeer Amstelveen en Badhoevedorp.

Activiteit Tijd Plaats Adres Datum Blz.
September

Gespreksgroep Karmel Aalsmeer  14:00-15:30 Aalsmeer PC 4
Taizéviering in de Karmel 20:00 Aalsmeer ZW  26-09-2025 2
Oktober

55+  “met nieuwe ogen zien” 10:15-11:30 Aalsmeer PC 02-10-2025 3
Film en Spiritualiteit 13:00 — 16:00 Amstelveen KA  18-10-2025 5
Taizéviering in de Karmel 20:00 Aalsmeer ZW  31-10-2025 2
November

55+  “met nieuwe ogen zien” 10:15-11:30 Aalsmeer PC 06-11-2025 3
Film en Spiritualiteit 13:00 — 16:00 Amstelveen KA 08-11-2025 5
Taizéviering in de Karmel 20:00 Aalsmeer ZW  28-11-2025 2
December

Film en Spiritualiteit 13:00 — 16:00 Amstelveen KA 06-12-2025 5
Taizéviering in de Karmel 20:00 Aalsmeer ZW  19-12-2025 2
Uitleg afkortingen en adressen:

Parochiecentrum Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer PC

Zwarteweg 36, 1431 VM Aalsmeer ZW

Kerk van de H. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen = KA



