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Aan karmelbelangstellenden,

Beste lezer,

In deze 150ste Kringbrief informeren wij u over onze activiteiten in de maand februari. We
bieden deze maand de bijeenkomsten in het kader van Literatuur en Levensvragen en de
oecumenische bijbelcursus. Tevens is er een creatieve meditatie (“verbeeld de stilte”) die
zal worden afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd. De Eliaviering is vervolgens
aansluitend aan de maaltijd.

Op de laatste vrijdag van de maand staat de maandelijkse Karmelitaanse
eucharistieviering gepland. Na de viering zullen we elkaar ontmoeten, koffiedrinken en
een korte film kijken in de parochiezaal. Weet u allen welkom.

Programma /activiteiten in de komende maand februari 2024

Literatuur en levensvragen (3): maandag 5 februari

Een boek lezen en samen bespreken kan een goede aanleiding zijn om over de grote en
kleine vragen in het leven van gedachten te wisselen. Het boek dat we bespreken is:
“"De Pelikaan” van Martin Michael Driessen, 2017, ISBN 978 90 282 8048 9 De jury van
de Libris Literatuurprijs noemde de roman ‘een tijdloze zedenschets die het menselijk
onvermogen met vrolijke spot en mededogen verbeeldt.’

Begeleiding : José ten Berge-de Fraiture

Tijd :13:30 - 15:30 uur

Locatie : Parochiezaal, Slotemaker de Bruinestraat 1, 3317 RV Dordrecht
Bijdrage” : € 5,00 per persoon per bijeenkomst

Oecumenische bijbelcursus (5): dinsdag 13 februari

Dit cursusjaar bespreken we het Boek Jesaja. Dit boek is genoemd naar de profeet Jesaja
en bestaat uit 66 hoofdstukken.

We zullen enkele teksten bekijken en bespreken die ook in de liturgische jaarorde
voorkomen. Samen gaan we op zoek gaan naar de betekenis van de tekst voor de
oorspronkelijke hoorders en naar welke betekenis deze teksten voor ons vandaag de dag
in onze cultuur nog hebben voor onze spiritualiteit.

Begeleiding : Henk Berflo

Tijd : 20:00 - 22:00 uur

Locatie : Parochiezaal, Slotemaker de Bruinestraat 1, 3317 RV Dordrecht
Bijdrage’ : € 5,00 per persoon per bijeenkomst

Creatieve meditatie “verbeeld de stilte” met aansluitend de Eliaviering:
woensdag 21 febr.

In de Karmelregel paragraaf 21 staat geschreven: “"De apostel nu beveelt stilte aan” Stilte
is in de Karmelspiritualiteit belangrijk. Stilte en aandacht brengen je weer terug naar je
zelf, naar God, naar vrede in je hart. We lezen en bespreken een tekst op de Lectio Divina



manier, houden stiltes, hebben kunstzinnige aandacht en ontmoeten elkaar bij een
broodmaaltijd met soep waarna om 19:30 uur de gebruikelijke Eliaviering begint.

U bent van harte welkom deze Eliaviering mee te vieren. Het is een woord- en
gebedsdienst. We bidden een beurtgebed en een psalm, we lezen uit het evangelie en uit
de Karmelregel, doen een bezinning, luisteren naar muziek en zingen bijpassende
liederen. Tijdens de viering kunt u een eigen voorbede uitspreken. Wilt u dat de
voorganger uw voorbede uitspreekt, stuur deze dan tijdig toe via:
karmelkringelia@karmel.nl

Thema meditatie : “verbeeld de stilte”

Begeleiding : Gabrielle Vermeulen

Thema viering : nader te bepalen

Voorganger : Gabrielle Vermeulen

Tijd meditatie : 16:00-18:30 uur met aansluitend broodmaaltijd

Aanvang viering : 19:30 uur met aansluitend ontmoeting met koffie en thee

Locatie : Titus Brandsma Gedachteniskapel, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
Bijdrage : € 5,00 per persoon per bijeenkomst

Karmelitaanse eucharistieviering: vrijdag 23 februari

In samenwerking met het pastoraal team verzorgt de Karmelkring Elia de
Eucharistievieringen op de laatste vrijdag van de maand in de Gedachteniskapel Titus
Brandsma. Deze Karmelitaanse vieringen, worden voorgegaan door parochievicaris
Sander Verschuur en kenmerken zich onder andere door het openingsgebed, de
beurtlezingen, het zingen van bijpassende (karmel)liederen en momenten van stilte.
Aansluitend is er ontmoeting met voor iedereen koffie en thee in de parochiezaal.

NIEUW: Tijdens het koffiedrinken wordt er een korte film (ca 15 minuten)
vertoond over Theresia van Lisieux. Na afloop kan er over nagepraat worden.

Thema : “wat zou de wereld anders zijn”
Tijd : 09:30-10:15 uur, koffie en film tot ca 10:50 uur
Locatie : Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht

koffie en film in de parochiezaal, Slotemaker de Bruinestraat 1
Bijdrage : collecte

Ecologische bekering en de zorg om de schepping: dinsdag 27 februari

De roep om maatregelen tegen klimaatverandering klinken steeds luider. De nood om
verantwoord om te gaan met onze leefomgeving en natuur wordt steeds urgenter. Paus
Franciscus spreekt in zijn milieu-encycliek Laudato Si over de ‘zorg om de schepping’. Hij
heeft dit zelfs tot achtste werk van barmhartigheid verklaard, naast de zeven klassieke
werken van barmhartigheid. De paus roept op tot ‘ecologische bekering’. Steeds meer
wetenschappers stoppen met het bepleiten van economische groei. Hoe ziet een
ecologische bekering eruit?

Spreker : Nienke Hofsink, theologe en kerkelijk werker

Tijd : 20:00 - 22:00 uur

Locatie : Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
Bijdrage’ : Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld

Organisatie : Theresia van Avila parochie: lezing in kader van geloofsverdieping

Creatieve meditaties “verbeeld de stilte” in de komende maanden:

Op 21 februari is een meditatie met aansluitend een Eliaviering gepland: zie boven.

Bij gebleken belangstelling overwegen we nog een viertal meditatieve bijeenkomsten te
houden op: maandag 4 maart om 14:00 uur en de woensdagen 10 april; 8 mei en 12
juni. Deze zullen starten om 14:00 uur.


mailto:karmelkringelia@karmel.nl

Uit de landelijke centra voor spiritualiteit

Boxmeer centrum voor spiritualiteit
Link naar laatste nieuwsbrief: http://karmelcentra.nl/dordrecht/wp-
content/uploads/sites/11/2024/02/Nieuwsbrief-12-Januari-2024.pdf

Nijmegen Titus Brandsma Memorial
Voor meer informatie, zie de website: https://titusbrandsmamemorial.nl/programma-overzicht/

Zenderen Karmel Twente
Voor een algemeen overzicht van het programma van Karmel Twente verwijzen we naar:
https://www.karmeltwente.nl

Gebedsketting

God van Liefde,

Wij bidden u om hoop

en vrede voor onze wereld.

Hoop en vrede voor een wereld

die op weg lijkt naar zelf vernietiging.
Dat we oog houden voor

het onzichtbare scheppingswonder
dat verborgen is in al het levende.

Raak ons aan God en beweeg ons

in uw Liefde naar elkaar,

opdat wij uw Schepping tot bloei brengen
en de vruchten met elkaar delen.

Minie Pasop, lid Karmelprovincie
Communiteit Boxmeer

Karmelkring Elia
http://www.karmelcentra.nl/dordrecht
IBAN: NL48 RBRB 0931 1476 62 t.n.v. Stichting Karmelkring Elia Dordrecht
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