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Nieuwjaar

2025 was het jaar van de hoop.
Zondag na zondag zongen we het lied:
Vlam van liefde, hoop die ons doet leven,
hoor ons lied, een lofzang uit ons hart.
Gij, de bron van vred'en eeuwig leven,
laat ons veilig voortgaan aan uw hand.

Laat de vlam van liefde ook in 2026
onze hoop op vrede aanwakkeren
in deze ontredderde wereld.

Deze wens mocht de Karmelkring van een van jullie ontvangen, een wens die we hierbij van
harte doorgeven.

Op woensdag 21 januari willen we elkaar in de Titus Brandsma Gedachteniskapel na de
Eliaviering van harte een goed en gezond en vredevol 2026 toewensen onder het genot van een
glaasje en een hapje. Weet u van harte welkom.
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Het oude jaar is heengegaan

fuj ~u
uwelen slofjes aan.

.I‘!.Pfl.-f \"El‘ll.ﬂ‘.:
Het zuchtte : ,,Nooit keer ik weerom,
dag allemaal, mijn tijd is om!”

En alle mensen riepen luid :

..Het oude jaar is lekker nit;
daar staat een aardig ventfe klaar.

Zeg cens, ben jif het niewwe jaar?”

Ja zeker,” zei het met een lach,
,.eti ik wens je allen goeie dag.
Al ben ik nog wat jong en klein,

ik hoop een heel goed jaar te zijn.
I < E J

Ik breng u dit, ik breng u dat ;
'k breng iedereen van alles wat :

wat f:m.\p, wat vrengde, wat verdriet,

wat zorgen en een vrolifk lied.

Kom, lieve mensen, il f'Jr’gfn;

stap dapper het nieuwe schuitfe in.

Nieuwe brochure

Het verheugt ons, dat het ook voor de eerste helft van 2026 gelukt is een mooi programma
samen te stellen van bezinningsmomenten. U vindt ze in onze nieuwe brochure. U kunt deze
brochure bekijken middels de hier aangegeven link. U kunt ook een papieren brochure
meenemen vanaf onze nieuwjaarsbijeenkomst van 21 januari of een mailtje sturen

naar karmelkringelia@karmel.nl. Dan sturen we u die toe.

Activiteiten januari 2026

Maandag 12 januari
Dinsdag 13 januari
Woensdag 21 januari
Woensdag 21 januari
Vrijdag 30 januari

Literatuur &
levensvragen

De leesgroep gaat in
januari weer van start. Zij
zullen dan het boek "Het
late leven" lezen van
Bernhard Schlink, waarin
een aantal levensvragen

. van de hoofdpersoon aan
de orde komen. Martin, een
zesenzeventig jaar oud jurist, wordt op
de hoogte gebracht dat hij ongeneeslijk
ziek is en nog maar een paar maanden
te leven heeft. Hij stelt zich vragen over
wat hij zijn vrouw en zoon moet geven
en hoe hij hen wil herinneren. De
roman is een ontroerende en wijze
reflectie op het leven en de ervaringen
van de hoofdpersoon.

De groep komt tweemaandelijks bij
elkaar en deze maand op maandag 12
januari, aanvang 13.30 uur.

Volg voor de komende data onze

Literatuur & Levensvragen
Oecumenische Bijbelcursus
Eliaviering
Nieuwjaarsbijeenkomst
Karmel eucharistieviering

Vieringen januari

ELIAVIERING

Elke derde woensdag(avond) van de maand
bent U van harte welkom een Eliaviering
mee te vieren. Deze maand is de viering op
woensdag 21 januari. De viering begint
om 19.30 uur en vanaf 19.10 uur worden
de liederen ingeoefend. Het is een woord-
en gebedsdienst. We bidden een beurtgebed
en een psalm, we lezen uit het evangelie en
uit de Karmelregel, doen een bezinning en
zingen bijpassende liederen. Tijdens deze
viering kunt u een eigen voorbede
uitspreken. Wilt u dat de voorganger uw
voorbede uitspreekt, laat het ons dan tijdig
weten.

Na deze viering is er gelegenheid om elkaar
een goed en vredevol nieuwjaar te wensen
onder het genot van een hapje en een
drankje.

VRIJDAGVIERING



http://karmelcentra.nl/dordrecht/wp-content/uploads/sites/11/2025/12/251223-overzicht-voorjaar-2026.pdf

kringbrief, kijk op de folder of de
website. Heeft u belangstelling neem
dan contact op. De begeleiding is in
handen van Henriette Molenaar en
Trudi de Zeeuw.

Oecumenische
bijbelcursus

Op dinsdag 13
januari
komen we
bijeen in de
parochiezaal
van de
Verrezen
Christuskerk,
waar Henk
Berflo ons
meeneemt in
de oecume-
nische bijbelcursus.
In 2026 vervolgen we de cursus over
het Johannes evangelie. We lezen dit
Evangelie als een bron voor onze eigen
spiritualiteit. Een benadering vanuit
hedendaagse Bijbelwetenschap staat
dat niet in de weg, maar laat juist de
inspiratie van de Evangelist ook aan
het licht komen. We gaan verder met
hoofdstuk 8. Aanvang: 20.00 uur.

Volgende maand

Karmelregel
ﬁ Dit seizoen

zullen we vier
avonden
stilstaan bij de
Karmelregel.
Deze regel is
niet alleen voor
kloosterlingen,
maar is een
leefregel, een
richtingwijzer
voor mensen die bewust christelijk
willen leven. De Karmelregel is geen
normatieve wetstekst waaraan je moet
beantwoorden om karmelitaans te
leven, maar een geestelijke ruimte
waarbinnen je mag leven.
Kan deze regel ook ons raken?
Daarover zal Peter Rovers met ons in
gesprek gaan op 9 februari, 2
maart, 13 april en 11 mei. Lees
meer hierover in de nieuwe brochure.
Is uw interesse gewekt en wilt u
aanhaken bij deze gespreksgroep?
Meld het bij Peter Rovers of mail naar:
karmelkringelia@karmel.nl.

stievieringen op de laatste vrijdag
van de maand in de Gedachtenisk:
Brandsma. Deze viering is op 30 januari
om 9.30 uur.

GEBEDSKETTING

't 2018 is er een gebedsketting
gestart door de Karmelfamilie in
Nederland. De achtergrond van dit idee is
om het samen bidden te stimuleren en
te versterken. Bid je mee? U treft het gebed
van de maand aan op de webpagina

Lees gebed januari —

24 Jan. Henri Nouwen

UITNODIGING VOOR DE
@\ HENRI NOUWEN-LEZING

. ,\,l" in het kader van zijn
94e geboortedag

zaterdag 24 januari 2026

\” 20.00 - 22.00 uur

Juy Open Hof-kerk
Herschelstraat 27
3318 VA DORDRECHT

KWETSBAAR
IS NIET LAF
door

Wim Bevelander

spreker, zanger en tekstschrijver

van harte welkom!
zaal open vanaf 19.30 uur

vrije toegang; een vrijwillige
bijdrage stellen wij op prijs

‘Werkgroep Henri Nouwen Dordrecht

Wim Bevenlander: “Nu er de laatste tijd, naar
mijn mening, in de wereld meer dan ooit wordt
gebluft, geroepen en gepolariseerd, is het
gedachtengoed van Henri Nouwen actueler
dan ooit. Zijn eerlijkheid en kwetsbaarheid
spreken me bijzonder aan. Ik ervaar veel
herkenning in zijn oprechte zoektocht naar
praktische waarheid waarbij hij zich liet
inspireren door de Bijbel, door te leven met
mensen met een beperking, maar ook door
artistieke kunst. De wijsheid die hij deelde
wordt niet gekenmerkt door het verkondigen
van allerlei grote woorden en theorieén, maar
juist door het stellen van de juiste vragen.
Henri Nouwen toont zich nogal eens kwetsbaar
in zijn boeken. Dat maakt hem juist zo sterk.
Als we kwetsbaar zijn kunnen we gecorrigeerd
worden, veranderen, groeien en zijn we
benaderbaar.”

Contact

Stationsweg 43 A 36
3331 LR Zwijndrecht
E-mail

Volg ons
f

Website Dordrecht  Facebook
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Andere Karmelcentra voor Spiritualiteit

Nijmegen Boxmeer

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.c Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. « U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. « Voor een goede
ontvangst voegt u karmelkringelia@karmel.nl toe aan uw adresboek.
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